
Aan ’t Kranebrook. 

 
Oos mam die haet de tes gevöldj, 

Mit bótterhamme, ranja en eier. 

Weer staon boete al te wachte, 

In oos aoj “kranebroker kleier.” 

 

Nao 20 minute loupe, 

Gaon de sjöppe inne gróndj. 

En ouch de ieëste bótterham, 

Geit hieël gaw inne móndj. 

 

Zèk…: Zulle w’r gaon rölse? 

Waem is ’t ieëste ónger ane berg?” 

De zandj tót inne óngerbóks, 

Mer nemes vuntj det erg. 

 

Depe koele grave, 

Ieës tót ane kneen. 

Mer ’n uurke later, 

Kèntj mam ós al neet mieë  zeen. 

 

Mer reuptj ze: “Waem wiltj d’r get te aete?” 

Den begintj väör ós ’t fieës. 

Man…. Waat kèntj  det lekker zeen, 

Zó’n bótterham mit sjroap en kieës. 
 

Weer boewe bunkers, 

Van aoj tek. 

Jao, spele aan ’t Kranebrook, 

Det woor ech te gek. 

 

Es w’r pap höbbe oetgegrave, 

Rolle w’r nog eine kieër de berg aaf. 

Jao, spele aan ’t Kranebrook, 

Det woor cool, vet en gaaf! 

 

Marij Gijssen   Helje. 

Echs: Pitje vanne Meister. 
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